
Dag iedereen,

Even voorstellen… Ik ben Annerixt Pijlman, 27 jaar en woonachtig te 

Den Haag. Ik ben daar vaak op het mooie strand in Scheveningen 

te vinden om uit te waaien en nieuwe creatieve ideeën op te doen. 

In mijn werk als theatermaker en regisseur is die creativiteit een 

drijvende kracht; de wind in mijn theaterzeilen. In het komende jaar, 

vaar ik met mijn scheepje de gemeente in Haarlem binnen, om daar

 een theaterproject te beginnen en een toneelstuk te maken rondom 

kerst. 
Mijn toneelstukken gaan over verbinding. Verbindingen tussen mensen 

met verschillende achtergronden, die zichzelf en de ander durven te 

bevragen. Samen denken we na over wat ons beweegt als mensen, waar 

we in geloven, waar we voor willen staan en waar we van weg willen 

lopen. Welke kaders we in stand willen houden en tegen welke we eens 

willen schoppen. Theater vernieuwt ons. Daagt ons uit. En vraagt ons om 

samen in onze kracht te staan. Als regisseur zorg ik ervoor dat elke speler 

die kracht ervaart en zichzelf mag zijn. Zodat we kunnen ontdekken 

en experimenteren, falen en groeien. 

Voor het nieuwe toneelstuk ‘Brieven aan mijn zoon’ ben ik op zoek 

naar jou! Jij, die nu deze woorden leest en denkt.. ‘Theater? Is dat wel 

iets voor mij?’ Het is zeker iets voor jou. Want samen met een groep 

enthousiaste spelers gaan wij aan dit prachtige stuk werken. Ervaring 

heb je hiervoor niet nodig en ook leeftijd speelt geen rol. Je hoeft alleen 

jezelf en jouw zin in een nieuw creatief avontuur mee te nemen. 

Een keer in de week repeteren we – met de vaste spelersgroep – en met 

kerst vertellen wij ons verhaal en tonen wij dit toneelstuk. Jij hebt hierin 

een rol, waaraan ik samen met jou en de andere spelers een aantal 

maanden werk. Een open proces, waarin we met elkaar in gesprek gaan, 

plezier maken en natuurlijk spelen. 

Wil je liever figureren? En af en toe eens meedoen met een repetitie? Dat 

kan natuurlijk ook. Of ben jij creatief en wil je op een andere manier bij 

het stuk helpen. Kostuums of decor ontwerpen? Het is allemaal mogelijk. 

Ik heb er heel veel zin in. Dus geef je op en wie weet zie ik jou na de zomer. 
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Reacties graag vóór 
1 september. 
Belangstellenden van 
alle leeftijden kunnen 
zich opgeven via
a.h.pijlman@live.nl 
Voor meer informatie 
kunt u zich tot hetzelfde 
mailadres wenden.

door Annerixt Pijlman

De Titanic zou voor een tweede keer 
zinken als hij tegen de ijsberg die Sneel 
is zou opbotsen. (Alleen zouden we 
deze keer Leonardo wel redden. Toch? 
Niemand? Okay, verder met het 
verhaal). 

Voor mij is Sneel een soort thuis 
geworden, een plek waar ik even al het 
gedoe van het doorgaande leven kan 
vergeten en waar ik lekker even hele-
maal mezelf kan zijn. Ik genoot elke 
vrijdag weer van alle lieve, leuke en 
grappige mensen met wie ik mocht 
zijn. Met en van deze leuke mensen 
heb ik van alles mogen leren, wat altijd 
een prettige bijwerking is. 
Ik heb allerlei nuttige dingen geleerd, 
zoals hoe ik een drilboor moet han-
teren, hoe netwerken werkt en hoe ik 
sterker in mijn schoenen moet staan, 
maar gelukkig is het leren van over-
bodige dingen ook deel van Sneelkindje 
zijn. Hieronder vallen zaken zoals het 

liedje ‘Zit je deur nog op slot’, hoe je 
zonder de trap te gebruiken op de 
tweede verdieping van Sneel komt en 
wat er gebeurt als je een gloeilamp in 
een magnetron stopt (probeer dit niet 
thuis, probeer het op Sneel. En doe 
altijd een veiligheidsbril op.)

Zoals wel te zien is bestaat er geen 
reden Sneel niet leuk te vinden. Ik ben 
ontzettend dankbaar voor alle jaren 
dat ik op Sneel heb mogen rondlopen, 
en nu het voorbij is heb ik spijt dat ik 
niet meteen toen ik twaalf was gewor-
den ben gekomen. Ik ga iedereen heel 
erg missen, maar ik ga mijn best doen 
ze nog wat langer lastig te vallen. •
	 Asun Gaaikema

sneelm@il

Ik heb mijn laatste jaartje Sneel 
inmiddels afgerond en wat is dat een 
ontzettend verdrietige gebeurtenis. 
Naar Sneel gaan zit nu zo in mijn 
systeem, dat ik werkelijk niet zou 
weten wat ik nu met mijn vrijdagen 
zou moeten gaan doen. Het voelt gek 
om niet meer naar Sneel te kunnen. 
Mijn laatste Sneeldag voelde altijd 
eindeloos ver weg en toen stond hij 
ineens voor de deur. Ik ben nog steeds 
een beetje bij aan het komen. 

Waarom ik niet wil stoppen met naar 
Sneel gaan? Ik denk dat de meesten 
inmiddels wel weten dat Sneel gewel-
dig is, maar zonder erbij betrokken te 
zijn weet je niet hoe geweldig Sneel is. 
We proberen het te laten blijken uit 
stukjes in sneelmail en presentaties 
en filmpjes over de pelgrimsreis, maar 
dat is slechts het topje van de ijsberg. 
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Tiet van komen en tiet van gaan. Ook voor steunpilaren. Na 12,5 jaar 
Verhalenbomen gaat Marjolein van Ee even bijkomen en genieten van 
haar nieuwe huis. Pleun Veenendaal, ‘opgeklommen’ van Sneeler tot 
kader en hulpkoster, vertrekt ook al. En Laurens Kamps gaat met zijn 
Master op zak de wereld verder verkennen. Terwijl je nooit zou stoppen.
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